10 mei Zesde zondag van Pasen Moederdag Boxmeer

Het Bijbelboek Handelingen van de apostelen beschrijft het ontstaan en de
groei van de kerk van het begin. Wat daar gebeurde is nog steeds van belang.
Wat er gebeurde is de ervaring van de eerste generatie christenen dat de
gemeenschap die Jezus begonnen is, door kan gaan.

De diaken Filippus verkondigt dé Christus. Hij getuigt van de ervaring dat de
gedode Jezus de Verrezen Heer is die nieuw leven geeft.

De boodschap en de daden van Jezus worden voortgezet in de gemeenschap.
Kijk maar: de boosaardige geesten die de mensen kwellen verdwijnen;

er ontstaat een nieuw gevoel van saamhorigheid.

De angsten en de depressies die mensen klein houden, verdwijnen.

Het licht van Christus dringt door in hun leven en in hun harten.

De mensen zien het weer zitten en leven weer op.

Dat was toen. Maar is er ook nu sprake van opleving?

Als veertig procent van de jongeren moedeloos is en geen toekomst ziet,
vangen we heb dan op? Of.... Laten we hen in de steek?

Als mensen zich onveilig voelen door het wereldwijde oorlogsgeweld

en zich weerloos voelen tegen de dreiging ervan, praten we elkaar dan angst
aan ......of bemoedigen we elkaar met de hoop op vrede?

Filippus verkondigde de Christus in Samaria en de stad werd vervuld van
vreugde. Paus Leo die op 8 mei één jaar geleden gekozen werd begon met de
wens: De vrede van de Verrezen Heer zij met.

Sindsdien blijft hij op bescheiden en besliste wijze de vrede verkondigen.
Regeringsleiders die oorlogen voeren, blijft hij wijzen op hun taak om door
gesprek en onderhandelingen vredestichters te zijn.

Maar wordt de wereld ook nu vervuld van vreugde? Dat is nog maar de vraag.

Leeft het frisse begin van de eerste kerk ook in het kerkelijke leven vandaag?



De apostelen in Jeruzalem hadden zelf ervaren dat de verkondiging van Christus
pas echt doordringt als de Heilige Geest de harten in vuur ven vlam vat.

Petrus en Johannes gaan voltooien wat de diaken Filippus gedaan had.

Zij bevestigen door handoplegging de vreugde in Christus

die nu door de kracht van de Geest blijvend in hen woont.

Die inwoning van de Geest uit zich in een nieuwe manier van leven

die de vrede bevordert, de samenleving geneest van haar wonden, de kwaliteit
van de samenleving verbetert door zorgzame en liefdevolle omgang met elkaar.
Is de Verrijzenis van Christus een werkzame inspiratie in ons leven?

Werkt de goede Geest van God die neerdaalt in de harten, ook in ons vandaag?

Daarover gaat de evangelielezing. Jezus neemt afscheid van de apostelen.

Hij gaat naar de Vader en de leerlingen moeten alleen verder. Hij belooft ons
een Helper te geven: de Heilige Geest.

In kracht van de Heilige Geest kunnen wij de gemeenschap die rond Jezus
ontstaan is voortzetten. Een gemeenschap die gekenmerkt wordt door liefde.
Door liefde voor God, voor de medemensen en voor jezelf als kind van God.
Liefde is de dragende grond van iedere gemeenschap. Van een gezin, van een
parochie, van een land, van de wereldsamenleving. Liefde is Gods gave die wij
ontvangen en mogen uitdelen aan iedere mens.

Voor Jezus is liefde niet een romantisch woord. Het gebod van de liefde kost
moeite te volbrengen. De Geest van liefde is ook de Geest van de Waarheid.
De waarheid is dat de wereld moeite heeft met de liefde. De waarheid is dat we
telkens tot de ontdekking komen dat liefde niet zo’n eenvoudig gebod is.

De wereld heeft moeite met de openheid van de liefde naar de ander toe.

De wereld houdt meer van zichzelf veilig voelen in eigen huis.

Daarin wens ik geen toegang te geven aan mensen die mij vreemd zijn.

In ons is de eigenliefde vaak veel sterker dan de liefde voor de ander.



Het verhaal van Filippus, van Petrus en Johannes, later van Stephanus en Paulus
vertelt ons dat het juist andersom is:

God heeft ons lief gehad toen wij nog niet met God leefden.

Hij heeft ons zijn Zoon Jezus geschonken die ons voor leefde hoe wij
waarachtige mensen kunnen zijn voor elkaar: het gebod van de liefde.

Deze Jezus heeft zich als een dienstknecht, als minste mens opgesteld, en als
uitgestoten en buitengesloten mens aan het kruis zijn leven prijsgegeven.
Door in Gods kracht uit de dood opgestaan heeft hij de wereld nieuwe glans en
nieuwe kracht gegeven.

Hoe concreet wilt u het gebod van de liefde hebben?

Hoe kan ik, hoe kunt u, van eigenliefde ...  liefde tot de ander maken?

Wie Jezus toelaat in zijn leven en in zijn hart, laat tegelijk al die mensen binnen
die een gebaar van liefde nodig hebben.

De mensen om ons heen. Familie. Vrienden. De mensen die ons hart raken.

De zieken, de armen, de mensen met beperkingen.

Ook de mensen die hierheen komen en vragen om vrede en veiligheid?

In de bijbel wordt God maar een paar keer Moeder genoemd.

God is als een moeder die op een kind toe komt rennen nog voordat het echt
gevallen is. Als een moeder draagt God haar kinderen op handen.

Vandaag Moederdag willen wij dankbaar zijn voor onze moeders die ons
gedragen hebben en blijven dragen.

Een moederlijke samenleving zal veel zachter zijn dan de huidige;

mensen zullen elkaar dragen en de onderlinge vrede bevorderen.

Mogen wij in de geest van moeders de wereld bewonen. Amen.
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